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Waarom oorlogen?

De afgelopen tien jaar schreef ik elf boeken over oorlogen, gebundeld in de serie
Oorlogsdossiers. Het eerste boek ging over de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871), het
laatste, verschenen in juni 2025, over de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Ook de
Krimoorlog (1853-1856), de Koreaoorlog (1950-1953), de Zesdaagse Oorlog (1967)
en de Slag in Javazee (1942) zijn door mij en mijn co-auteur beschreven.
Vermoedelijk wordt de serie vervolgd.

Wat was de motivatie om zoveel boeken over zo’n onderwerp te schrijven? Ben ik
een oorlogszuchtig type, of houd ik van geweld? Voor zover ik weet, niet. De
motivatie was en is dat ik als historicus weet dat oorlogen een belangrijke rol in de
geschiedenis hebben gespeeld. Wat wij de afgelopen jaren zelf hebben
meegemaakt, onderstreept die observatie. Niemand kan er nu meer omheen hoe
ingrijpend oorlogen zijn en hoeveel leed en ellende ze veroorzaken.

In mijn lezing onderzoek ik het waarom van oorlogen. Waarom breken ze uit? Welke
factoren spelen de belangrijkste rollen? Welke gevolgen hebben ze? Zijn ze te
voorkomen, of uit te bannen? Zeer waarschijnlijk meer dan voldoende inhoud voor
een interessante bijeenkomst!

Mijn naam is Liek Mulder (1942). Ik was bijna veertig jaar
leraar geschiedenis en maatschappijleer, waarvan dertig
jaar aan het Christelijk College Nassau-Veluwe in
Harderwijk. Mijn eerste boek verscheen in 1984, een
schoolboek over de twintigste eeuw. In september 2025
werd de Zoetwateroorlog gepresenteerd, een boek over
de strijd op de wateren van de Oude Hollandse
Waterlinie, rivieren en de Zuiderzee in het Rampjaar
1672-1673. Dit boek was gebaseerd op intensief
bronnenonderzoek van mijn co-auteur Anne Doedens.
Daarnaast was ik vele jaren actief in vrijwilligerswerk in
de sport, in kerkelijke kringen en bij historische
activiteiten, zoals herdenkingen van het Belgenkamp, het Koloniaal Werfdepot en
75 en 80 jaar bevrijding van Harderwijk.




